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Wat echt leven is (3)
door Arie van der Stoep

Echt leven is: echt liefhebben! God had en heeft nog steeds echt lief: Want zo lief heeft God de

wereld gehad (die niet naar Hem omkeek! - AvdS), dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,

opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (1) Dat is wat God

deed in zijn volmaakte liefde. Dit vieren wij met Kerstmis.

Want die liefde is een groot feest waard! En dat feest krijgt de meeste betekenis, als je dit offer van

God hebt aanvaard en als je de baby in de kribbe bent gaan zien als de Zoon van God, die voor jou

kwam, om in jouw plaats te sterven voor jouw verkeerde dingen en om je daardoor weer bij God terug

te brengen. (2) Dit laatste was wat God in zijn liefde wilde bereiken.

Vanuit zíjn liefde

Hoever gaan jouw en mijn liefde? God vindt het belangrijk, dat we op Hem lijken. Dat we daarin echte

zonen en dochters van Hem zijn. Dat we het echte leven kennen van mensen, in wie de liefde van God

volmaakt is te vinden. (3)

Niet dat we die volmaakte liefde van onszelf hebben. Wij kúnnen liefhebben. Zo heeft God ons

geschapen. Maar we worden pas volmaakt in de liefde, als Gods eigen liefde in ons komt wonen. Als

wij leren handelen en spreken en denken vanuit zíjn liefde.

Waarvoor je bedoeld bent

Dat is niet onmogelijk. Paulus wijst de weg. Hij zegt: ... de liefde van God is in onze harten uitgestort door

de heilige Geest, die ons gegeven is. (4) Dit is nu een belangrijke vraag die ik mijzelf kan stellen: ‘Is de

liefde van God al in mijn hart uitgestort? Heeft God mij al kunnen vullen met zijn Geest van liefde,

zodat ik dit leven van liefde leer te leven?’ Als je zo’n mens vol liefde bent, leef je waarvoor je bedoeld

bent. Dan leef je het echte leven!

Ik wens je een feestelijke Kerst toe! Een Kerstfeest met de liefde van Jezus in je hart. Een Jezus die niet

meer in de stal, aan het kruis of in het graf is, maar die vandaag door het geloof in Hem woont in de

tempel van jouw en mijn hart!

Uit de Bijbel:

(1) Johannes 3:16 (Herz. Stat. Vert.).

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in

Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

(2) 1 Petrus 3:18a.

Want ... Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij

u tot God zou brengen ...

(3) 1 Johannes 2:5a.

... wie zijn woord bewaart (= wie naar Jezus woord luistert en ernaar handelt - AvdS), in die is waarlijk de

liefde van God volmaakt.



(4) Romeinen 5:5.

... de liefde van God is in onze harten uitgestort door de heilige Geest, die ons gegeven is.
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